Trip naar Parijs van 14 tot oktober 2010

Zoals we gewoon zijn, was iedereen op tijd ‘onderaan de helling’ en konden we om 7.15 u stipt
vertrekken naar Parijs. Het begeleidend Surplusteam werd voorgesteld en gsm-nummers uitgewisseld.
Het verkeer in Belgié verliep vlot maar eenmaal in Frankrijk kregen we af te rekenen met files. Rond
10 u was de chauffeur aan zijn rustpauze toe en stopten we voor een tasje koffie. Om de resterende
reistijd door te komen bekeken we de DVD van onze laatste Surplustrip naar Maastricht. Zo kregen de
nieuwe mensen al een idee van wat een Surplusuitstap inhoudt.

Rond 13 u reden we Parijs binnen en ging het richting Montmartre, een heuvel en een wij in Parijs in
het 18° arrondissement. De heuvel is zo’n 134 meter hoog en je hebt een mooi uitzicht op de stad.
Voor toeristen is het een van de bekendste plekken van Parijs.

Het werd een hele klim en met de rolstoelen de trappen naar de Sacré-Coeur bedwingen, was al
helemaal uit den boze. Surplus zou natuurlijk Surplus niet zijn als ook daarvoor geen oplossing werd
gevonden. Met onze sterke mannen én vrouwen geraakte iedereen veilig en wel boven. We hadden
afspraak in ‘La Bonne Franquette’ voor een lekkere lunch en werden daarna meegenomen door
Margot, de toffe gids van onze vorige trip naar Parijs. We maakten een wandeling door Montmartre en
ze vertelde weer honderduit. Voor we het goed en wel beseften waren we aan de Place de Tertre waar
we met het treintje naar de Place Pigalle werden gebracht. Daar pikte onze chauffeur ons op om naar
het hotel te rijden. Wie gedacht had dat we er vlug zouden zijn, had het mis. We zaten in volle
avondspits en waren meer dan een uur onderweg. Het avondeten werd voorzien om 20.30 u zodat we
toch nog een beetje tijd hadden om te douchen en te rusten.

Vrijdagmorgen was Margot alweer present voor een rondrit per autobus en met heel veel uitleg. Zo
leerden we o.a. dat parkeren in Parijs eigenlijk ‘tamponneren’ wordt genoemd, een duwtje naar voor
en eentje naar achter. Blijkbaar dient de bumper daarvoor.

We brachten ook een bezoek aan het Louvre waar we in een immens grote ondergrondse de autobus
konden parkeren. Margot werd voor de rondleiding bijgestaan door twee extra gidsen, Inneke en
Wabke, zodat we de hele groep in drie konden opdelen. Margot nam met veel overtuiging de
rolstoelgebruikers voor haar rekening waardoor deze eens extra in de watten werden gelegd. Ze waren
overal ‘prioritair’.

Ze vertelde dat het Louvre eigenlijk een 800 jaar lange bouwgeschiedenis heeft. Dagelijks komen er
circa 30.000 bezoekers langs en het beroemdste stuk in de collectie is ongetwijfeld de Mona Lisa van
Leonardo Da Vinci. Het werd gemaakt tussen 1503 en 1507 en is slechts 77 x 53 cm groot. Da Vinci
bleek zijn tijd ver vooruit zeker voor wat zijn schildertechniek betreft. Hij werkte niet met lijnen maar
met puntjes en de Mona Lisa zou zijn samengesteld uit 30 lagen. In 1911 is het schilderij op
klaarlichte dag gestolen en nadat het werd teruggevonden werd het veilig opgeborgen achter een
glazen plaat. Rolstoelgebruikers genieten het voorrecht het kortst bij de Mona Lisa te kunnen komen.
Valide bezoekers moeten achter de touwen blijven. Het blijkt de verdienste te zijn van Frangois
Mittérand dat het Louvre zo rolstoelvriendelijk is.

Rond 14 u zaten we aan de lunch bij ‘Chez Clément’. Het was weer lekker en met een créme brulée als
toetjes waren we aangesterkt voor een rustige wandeling naar de beroemde kathedraal Notre-Dame de
Paris. Met de bouw ging men in 1163 van start maar in 1345 was de kerk pas helemaal klaar. Het
gebouw is 130 meter lang, 48 meter breed en 35 m hoog. ledereen stond in bewondering voor de
prachtige raamrozetten. De kathedraal is ook bekend van het boek van Victor Hugo ‘De Klokkenluider
van de Notre-Dame’. Terwijl Margot voor de kathedraal al wat uitleg gaf, vervingen vier ijverige
manen vlug een leeggelopen rolstoelbinnenband. Zelfs dat is dan Surplus.

De rit naar het hotel verliep ditmaal vlot maar langzaam zodat we tijd genoeg hadden om wat te rusten,
te douchen en zelfs te aperitieven voor wie dat wou.

Zaterdagmorgen vertrokken we om 9.30 u naar het ‘Chateau de Versailles’. Er was al heel wat volk op
de been maar we moesten nog eventjes geduld hebben voor we binnen konden.

Versailles ligt ongeveer twintig kilometer buiten Parijs. In 1624 werd een jachtslot van rode baksteen
en zandsteen voor Koning Lodewijk X111 opgetrokken. Zijn opvolger, Lodewijk XIV, ook wel gekend
als de Zonnekoning, wantrouwde de Parijzenaren en wenste daarom het Louvre niet meer als
Koninklijke residentie te behouden en verhuisde naar Versailles, ver van het turbulente Parijs. Hij
zorgde voor een enorme expansie van het Koninklijke verblijf.

Een klein kasteel werd nog gebouwd voor Lodewijk XV en Madame de Pompadour.



Het interieur van het Versailles paleis staat bekend om zijn overdadige luxe.

Sommigen noemen de spiegelzaal de belangrijkste bijdrage van koning Lodewijk XIV aan het paleis
van Versailles. Het belangrijkste kenmerk zijn de 357 spiegels ingewerkt in 17 grote bogen. De zaal is
73 meter lang en meer dan 10 m breed en 12 meter hoog. Standbeelden en bustes staan langs de
wanden van de zaal.

De Spiegelzaal speelde een belangrijke rol in de geschiedenis toen in 1919, aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog het verdrag van Versailles hier werd getekend.

Na ons kasteelbezoek wandelden we voor de lunch door de mooie tuinen naar restaurant ‘La Flotille’.
De fonteinen waren aan rust toe maar onze wandeling werd begeleid door mooie muziek. Het was
zalig. lets om nooit te vergeten.

Na een verzorgde lunch reden we terug naar Antwerpen onderweg nog genietend van de DVD van de
Surplusuitstap naar Praag.

We genoten van een uiterst verzorgde trip uitgewerkt door ons zeer gewaardeerde Surplusteam en zijn
blij dat we erbij mochten zijn.

We werden weer verwed en dat doet goed.

Dikke dankjewel aan ieder van hen.

Bekijk hier het fotoverslag



https://plus.google.com/105853616097130329749/posts/KPJoGRBjbfe

